Protestantse
Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord

21 december Voorganger: Ds. E. Wisselink
Organist: Mevr. Willy Misker

Paars
Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen

Thema: Geen ander teken ons gegeven
4° Adventszondag
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom, mededelingen
Aansteken adventskaars

Het 4% couplet van het lied “In de harten van de mensen” (Marijke de
Bruijne) wordt eerst gelezen en daarna worden de coupletten 1,2,3 en 4
gezongen.

In de harten van de mensen

leeft een eecuwenoud gerucht

van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons viucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.



Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

Stil gebed, bemoediging en groet
Drempelgebed
We zingen lied 433: 1,2 en4 Kom tot ons, de wereld wacht

Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Inleidende woorden / uitleg bij de liturgische schikking
Gebed om ontferming, afgewisseld met het zingen van coupletten van lied 463
zingen lied 463: 1

Licht in onze ogen,

redder uit de nacht,

geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?



intentie
zingen lied 463: 2 en 3

Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

Herder, wil behoeden,
wie in 't duister vallt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

intentie
zingen lied 463: 4 en 5

Bloesem in de winter,
roze dageraad,

wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,

tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

intentie
zingen lied 463: 6, 7 en 8

Kyrie eleison,

dat Gij u erbarmt,
onze kille koude

met uw licht verwarmt!

Christe eleison,

nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison,

wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!



Gebed bij het openen van de bijbel
Lezing: Jesaja 7: 10 — 17(NBV21)
We zingen lied 466: 1 en 7 O wijsheid, daal als vruchtbare taal

O wijsheid, daal als vruchtbare taal!

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,

de waanzin voert het hoogste woord.

O kom, o kom, Emmanuél!

Verblijd uw volk, uw Israél!

Emmanuél, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israél gerust en stil.

O kom, o kom, Emmanuél!
Verblijd uw volk, uw Israél!

Lezing: Mattheiis 1: 18 — 25(NBV21)
We zingen lied 489: 2 en 3 Geen ander teken ons gegeven

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle viees aanschouwt het heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,

zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.

Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.



Overdenking
We zingen lied 494: 1, 2 en 3 Vanwaar zijt Gij gekomen

Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.

In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.

Ons eigen levenslot

met uw geluk verweven,

zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren

wij durven U niet aan,

uw Stem in onze oren,

uw komst in ons bestaan.

Een woord van viees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Geloofsbelijdenis
Voorbeden — stil gebed — Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1¢ Diaconie
2¢ Pastoraat en Eredienst

Slotlied: Wij maken hier een trektocht door de tijd (tekst: Alfred C. Bronswijk
—melodie: lied 536)—1,2,3 en 4

Wij maken hier een trektocht door de tijd
en onze voeten zoeken zeek re wegen,

de rechte paden tussen vioek en zegen,
de horizont achter de eindigheid.



Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is

en onze ogen speuren in het duister

naar vonken van uw glans en van uw luister,
een ster, een vuurvlam in de wildernis.

Wij tellen dagen naar wat komen gaat
en onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.

Wij leven tastend op uw toekomst aan

en onze monden spreken van de dromen,

van visioenen, werelden die komen.

Heer, maak ons klaar om met U mee te gaan.
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Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk



Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar

Dhr. J. Hilberts, Wijkstraat, verblijft voor revalidatie in de Horst, Rondweg 97
7825 TC Emmen.

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, is opgenomen in het Scheperziekenhuis,
Boermarkeweg 60, 7824 AA Emmen

Mw. A. de Vries-Rog, Karel Palmstraat, verblijft nog in het
Scheperziekenhuis, afd. cardiologie.

Als het leven anders gaat en moeizaam is, lijkt vertrouwen soms door onze
handen weg te glippen. Hoop is moeilijker vast te houden. Terwijl vertrouwen
en hoop een basis zijn voor het leven. We wensen ieder vertrouwen en hoop
toe vanuit het licht van het Kerstkind. Aan ons gegeven om weer licht te
brengen in de duisternis. Een lied uit Zingenderwijs:
In vol vertrouwen leef ik al mijn dagen
door nacht en ontij heen,
een helder licht wordt voor mij uit gedragen,
ik voel mij niet alleen.
Wie leeft in zorg, in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.

Géén inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet
Dinsdagmiddag 23 december is er géén open inloop bij mij in de consistorie.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: mevr. G. Reuvekamp
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. D. Schuttrups Jagerslaan en Mevr. J. Wanders, Wijkstraat.

Kerkasiel Kampen

Een delegatie van onze gemeente gaat op 30 december van 18.00 tot 20.00
uur weer een kerkdienst verzorgen in de De Open Hof in Kampen.

Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin Babayants verblijft daar sinds 21
november 2024 in De Open Hof. Al bijna een jaar hebben ze geen voet
buitengezet en houden vrijwilligers het kerkasiel in stand. Het gezin uit
Emmen woont ruim tien jaar in Nederland maar mag hier niet blijven.

Wij hebben afgesproken om maandelijks een kerkdienst te gaan verzorgen.
Hiervoor hebben wij u nodig. Wilt u ook een keer mee, geef u dan op bij
Hilly Lanjouw of Albert Meijering.



Op zondag 28 december vieren we de Maaltijd van de Heer.

De collecte is dan bestemd voor de Voedselbank Zuidoost Drenthe.
Zevenhonderdvijftig huishoudens in Zuidoost Drenthe maken gebruik van de
Voedselbank. Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en
dus niemand een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de
nodige kosten gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk bijvoorbeeld
aan de huur van één of meer onderkomens voor opslag en distributie, koel- en
vriescellen, auto’s voor het vervoer, energiekosten e.a. Al die kosten moeten
worden bijeengebracht via subsidies, sponsoring, donaties en acties. Elke vorm
van financiéle steun is nodig.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Veiligheid in de Zuiderkerk

Samen proberen we binnen onze Zuiderkerk een zo veilig mogelijke situatie
te realiseren.

Zo houden we dan ook o.a. rekening bij werkzaamheden dat er veilig gewerkt
kan worden.

Er is een calamiteitenplan waarin de nodige instructies staan voor de leden van
de taakgroep beheer ingeval van een calamiteit of ander ernstig incident.
Belangrijk is ook dat mensen die onwel worden op een juiste wijze worden
geholpen.

Daarom willen we graag inventariseren wie van onze gemeente op dit moment
over een geldig EHBO-diploma beschikken of een BHV-training hebben
gevolgd en hiervan een geldig certificaat hebben.

Aan de hand van de opgaven proberen we dan een rooster op te stellen waarbij
uitgangspunt is dat bij iedere kerkdienst één van deze mensen aanwezig is.
We vragen u dit voor 1 januari a.s. door te geven aan:

Dirk Gommer — tel. 06 19833878

Ginus Oostingh — tel. 06 53570349

Taakgroep Beheer

Zondag 28 december Heilig Avondmaal
Voorganger  Dr. H. Nobel
Organist: Mevr. Willy Misker
Collecten: 1¢ Diaconie
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nicuwsbrief)

Tuidarker



http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

